
24) VERRASSING  

 

Anderhalve maand geleden werd ik verrast met een leuke vraag via de 

mail. Of ik misschien voor de website van Stichting Landzijde korte 

verhaaltjes wil schrijven.  

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en 

er volgde op een zonovergoten 

vrijdagmiddag een gezellige ontmoeting 

met twee leuke mensen die voor 

Landzijde werken. Op al mijn vragen 

kreeg ik antwoorden en op hun 

wedervraag ‘of ik het zag zitten om te 

gaan DOEN?’, kon ik alleen maar met 

een volmondig ‘JA! HET LIJKT ME 

ÉNIG’, beantwoorden.  

Ik werk nu dus weer voor dezelfde 

organisatie als toen ik nog zorgboerin 

was. En wat vind ik het toch een 

fantastisch ‘instituut’ dat Landzijde! 

Natuurlijk had ik meteen hun website geopend en veel nieuwe 

informatie tot mij genomen.  

Om warm van te worden.  

Inmiddels heb ik al zulke leuke 

contacten gelegd met enthousiaste 

mensen die ik vragen mag stellen. Het 

is overigens best een vak apart om een 

verhaaltje tot stand te laten komen: 

Afspraken maken en agenda’s op 

elkaar afstemmen, zorgboerderijen 

bezoeken, goed luisteren, gelijk notities 

maken en niet te lang wachten met 

uitwerken! Eigenlijk net zo’n beetje op 

de manier als hoe mijn boek ‘Vroeg of 

Laat’, bijna één jaar geleden, tot stand 

is gekomen. 

Mijn hemel! Mijn BOEK!!!  

…Verwijtend lijken de twee dozen 



boeken die er nog staan mij aan te kijken. Alsof ze zeggen willen; Je 

zou toch éérst iets met ons gaan doen?! 

Ja, jaa… ik weet het, ik weet het… Maar dit aanbod kan ik toch niet 

laten lopen?! 

Nou zeg! Lijken die boeken mij te vertellen: jij heb iedere keer weer 

een excuus! Eerst die januari blues, toen die lezingen , je vader… oké 

daar zeg ik verder niets over maar NU zijn WIJ aan de beurt! Nog 

maar veertig exemplaren! Die moet je toch voordat het weer achttien 

oktober is de deur uit zien te krijgen??? Je had toch een marketing 

plan??!! 

Ja, ja… Oké, oké, antwoord ik mijn boeken schuldbewust… of is het 

mijn geweten?! 

Deze aankomende dagen ga ik 

knallen!  

Zaaien en verspreiden!  

DAT IS EN BLIJFT MIJN MISSIE! 

En dat gaat lukken! 

Check ondertussen de website van 

Alzheimer Nederland en doneer als je 

wilt óf kijk hoe ik van ieder verkocht 

boek 1 euro heb gestort tussen al die 

waanzinnige mooie acties waarbij 

mijn actie maar een klein druppeltje 

op de gloeiende plaat is. (maar tóch 

GOED voelt.) Verras vooral jezelf! 

Dan verras ik anderen met mijn 

laatste exemplaren! 

HOE? 

Wordt vervolgd… 

 

Liefs, 

Krant-ma 

 


