
26) Een NIEUW schrijfavontuur 

 

Ik ben mijn fietstassen aan het inpakken op de vooravond van 

een nieuw schrijfavontuur. Schrift, pennen, laptop, toilettas, 

extra kleding én regenpak want Texel is ook gewoon 

Nederland hè?!  

Hm… Al snel merk 

ik dat fietstassen 

niet echt heel veel 

ruimte bieden. 

Waar laat ik mijn 

wandelschoenen of 

zal ik die dan toch 

aantrekken? Dan 

moeten mijn zwarte 

sneakers bij m’n 

korte laarsjes in de tas… Zucht. Keuzes, keuzes! Nooit goed 

in geweest. 

Mijn lief brengt me met fiets en al tot de boot alwaar ik de 

overtocht zal maken dus alle bagage moet mee kunnen in 

slechts twee fietstassen!! 

Dat valt nog niet mee. Ik ploeter 

verder. Kreun, steun, prop en 

stouw.  

Toch nog maar een flinke rugtas 

erbij gezocht! Wanneer ik bepakt 

en bezakt klaar sta voor vertrek 

zijn de grote grijns inclusief grote 

ogen van verbazing van mijn lief. 

De dreigende vinger is van mij. 

Waag het niet om iets te zeggen! 

Hij zwijgt en ik doe maar net of 

ik de twinkeling in zijn ogen niet 



zie. 

De informatie voor de 

aankomende 

schrijfweek kwam in 

de voorgaande 

maanden 

druppelsgewijs binnen 

via de mail. Eerste tip 

was om je alvast in 

één van de wadden 

eilanden te verdiepen 

waarover je een kort verhaal gaat schrijven. Er worden zo’n 

vijftien verhalen verzameld. Geschreven door (ongeveer) 

vijftien verschillende schrijvers/sters ‘in de dop’ en 

‘doorgewinterde’! 

In de tweede mail 

kregen we elkaars 

mailadressen te zien 

zodat je eventueel 

met elkaar kon 

meereizen. Hier 

werd dankbaar 

gebruik van 

gemaakt. Grappig 

om te lezen -in 

welke hoeken uit 

Nederland en zelfs België- waar iedereen vandaan komt voor 

deze schrijfvakantie waarin we met elkaar een boek vol 

‘eiland verhalen’ gaan produceren. Een boek wat 

gegarandeerd gepubliceerd gaat worden. Het wordt al het 

zesde jaar dat er zo’n verhalenbundel wordt gecreëerd. En ik 

mag meedoen! Jippie! 



Er werd ook nog gevraagd naar dieetwensen want Jan 

Kostelijk, de partner van schrijfdocent Marelle Boersma, gaat 

voor ons koken. Daarom alleen al is het zalig om deel te 

nemen aan een schrijfvakantie weet ik uit ervaring 

(schrijfvakantie Frankrijk was hij ook de keukenprins!) 

De locatie bevindt zich dit keer ergens rondom Den Burg. 

Het korte verhaal mag uit max. 4000 woorden bestaan. Het 

verhaal moet pakkend beginnen en mag een open einde 

hebben. Tot zover ben ik. De rest ga ik allemaal nog leren 

aankomende dagen. 

In grote lijnen heb ik bedacht waarover ik wil schrijven. 

Binnenkort ga ik horen of dat oké is of dat ik het toch over een 

hele andere boeg zal moeten gooien. Spannend. 

Oja, de deadlines zijn ook al binnen gekomen.  

Zelfs de dag wanneer het boek gepresenteerd zal worden staat 

al vast! 24 mei 2025. 

Mijn schrijfavontuur kan beginnen!  

En stel ik krijg onderweg een lekke band… Dan komen die 

wandelschoenen goed van pas! 

 

Wordt vervolgd… 

 

 

Liefs, 

Krant-ma 

 


